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De naam van maandag komt van MAAN. 

Het weekend is nu weer gedaan.  

Ik moet naar school; pa, ma naar ’t werk,  

Ik ben zeer vlijtig, flink en sterk.  

** 

Ja,  dinsdag is de dag van ’t DING,  

Mardi  dat is de dag van MARS.  

Ik schrijf, ik fluit, ik lees, ik spring, 

‘k Heb heel wat in mijn mars.  

*** 

En woensdag? Dat is WODANs dag, 

Ah oui , c’est mercredi  en France.  

Ik leer nu maar een halve dag,  

Daarna is het “vacances”.  

*** 

Op donderdag is ’t THORs geweld,  

Of komt ZEUS’ bliksem aangesneld.  

Een lange schooldag staat voor mij,  

Maar niet getreurd, hij vliegt voorbij.  

*** 

En FREYA dat is ’s vrijdags naam,  

maar vendredi is VENUS’ naam. 

Op school is ’t nu de laatste dag,  

‘k ben blij, ik zing, ik spring, ik lach. 

*** 

SATURNUS was de god die gaf 

Aan zaterdag zijn heil’ge naam.  

Voor joden is de week hier af,  

‘t is sabbat nu in Jahwehs naam.  

*** 

Hoor jij in zondag ook ’t woord ZON?  

Wel , vroeger hier de week begon.  

Nu is’t de laatste dag der week,   

Met pistolets en taart en cake.  

 


