DE GODINNEN
Al ruzie makend komen de godinnen op : APHRODITE - ARTEMIS - ATHENA -
HERA
Kijken op de aarde neer.
Brengen verslag uit van wat ze beneden op aarde zien.
De roof van Helena door Paris
de Griekse gezanten bij Priamos
De voorbereidingen tot de strijd.
De toezegging van Odysseus afgedwongen door Palamedes
De toezegging van Achilleus afgedwongen door Odysseus
Ze zien Agamemnon zich klaarmaken voor de jachtpartij. En wie er met hem mee op
jacht gaat.

DE JACHT

AGAMEMNON - MENELAOS - ACHILLEUS komen op. Pratend over de jachtpartij
die ze gaan houden. 2 slaven ( HIPPOCHONDROS en HIPPOCHROMOS) vergezellen
hen en doen overdreven moeite om het ieder naar de zin te maken.

De slaven krijgen opdracht het wild op te jagen. Ze proberen paard te rijden, maar dat
mislukt ondanks verwoede pogingen compleet.

De jacht loopt ten einde. De slaven brengen verslag uit.

ARTEMIS en de GODINNEN verschijnen. Ze geven verslag van de jachtpartij. Artemis
vervloekt Agamemnon omwille van het door haar beschermde hert dat hij gedood heeft.
Ze laat de wind stilvallen zodat de Griekse schepen niet kunnen uitvaren.

RAADPLEGING VAN KALCHAS

AGAMEMNON KOMT WEER OP MET MENELAOS en de twee slaven. Ze
beraadslagen. Ze roepen KALCHAS.

Besluit van Agamemnon. Hij stuurt zijn slaaf HIPPOCHROMOS naar Mykene met een
vals bericht.

Aarzeling en wroeging en wegsturen van de tweede slaatf (HIPPOCHONDROS) met een
nieuw bericht.

Agamemnon gaat weg. HIPPOCHONDROS maakt zich klaar, dan komt MENELAOS
en onderschept de tweede brief.

HET HOF VAN MYKENE

KLYTAIMNESTRA - IPHIGENEIA - ELEKTRA - SLAVIN FILOITIA

gesprek over de windstilte en de schepen die niet kunnen uitvaren. Verveling. Filoitia
wordt verzocht een verhaal te vertellen.

De slaat HIPPOCHROMOS komt binnen. Geeft de brief van Agamemnon aan
Klytaimnestra. Ze maken zich klaar voor de reis.

HIPPOCHROMOS probeert FILOITIA te verleiden.

KLYTAIMNESTRA ONTMOET ACHILLEUS

KLYTAIMNESTRA - IPHIGENEIA - ELEKTRA - ACHILLEUS - DEIDAMEIA
HIPPOCHROMOS - FILOITIA.

Klytaimnestra ontdekt dat Achilleus onwetend is van aanstaande huwelijk met
Iphigeneia.



KLYTAIMNESTRA BIJ AGAMEMNON

KLYTAIMNESTRA - AGAMEMNON - IPHIGENEIA - ACHILLEUS - DEIDAMEIA
- ELEKTRA

Verwijten aan adres van Agamemnon van zowel Klytaimnestra als Achilleus en
Deidameia.

Iphigeneia verklaart zich bereid om te sterven.

HET OFFER

iedereen van de vorige scene is nog op het podium. KALCHAS komt op. De slaven en
slavin komen ook op. Ze helpen bij het klaarmaken van de offertafel. Stapelen hout op.
Brengen het wierooksvat. Ze gaan naar Iphigeneia.

De godinnen komen ook op. Bespreken wat er gebeurt.

Afscheid van Agamemnon en Iphigeneia. Afscheid van Klytaimnestra en Iphigeneia.
Kalchas is klaar om het offer te brengen. Filoitia en Hippochromos in elkaars armen van
afschuw. Iedereen buigt en knielt. Kalchas is klaar om het offer te brengen. Iphigeneia
beklimt de offertafel.

ARTEMIS grijpt in. Iphigeneia is verdwenen, een hert ligt in de plaats.

De godinnen bespreken wat er is gebeurd. Slot.



AGAMEMNON KONING
KLYTAIMNESTRA KONINGIN VROUW
VAN AGAMEMNON
IPHIGENEIA PRINSES DOCHTER
VAN AGAMEMNON
ELEKTRA PRINSES JONGSTE
DOCHTER VAN
AGAMEMNON
MENELAOS KONING BROER VAN
AGAMEMNON
ACHILLEUS HELD
DEIDAMEIA VROUW VAN
ACHILLEUS
HIPPOCHONDROS SLAAF
HIPPOCHROMOS SLAAF
FILOITIA SLAVIN
HERA GODIN VAN HET
HUWELIJK
ATHENA GODIN VAN DE
WIJSHEID
ARTEMIS GODIN VAN DE
JACHT
APHRODITE GODIN VAN DE
LIEFDE
KALCHAS ZIENER,

WAARZEGGER



AGAMEMNON JANOSCH
KLYTAIMNESTRA MARIA
IPHIGENEIA FRAUKE
ELEKTRA ZOE
MENELAOS MARTIN
ACHILLEUS DIDIER
DEIDAMEIA MADELON
HIPPOCHONDROS NICK
HIPPOCHROMOS JERKE
FILOITIA MARYLINE
HERA ANNELEEN
ATHENA LISE
ARTEMIS PRIYANKA
APHRODITE JESSE
KALCHAS GERT
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