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Als toemaat: een au-rijm.

AUTISME in AUGUSTUS

's Zomers is de hemel blauw,
's Winters meestal grijs en grauw.
's Morgens ligt het gras vol dauw,
's Middags wordt het snel benauwd.

Sla op pauken voor 't applaus,
daarna babbelen in de pauze.
Klaagt het kind: de thee is lauw,
kijft de vader: doe niet flauw.

Krabt de kater met zijn klauw,
roept het poesje: au! miauw!
Is dat niet een kabeljauw
die daar vliegt of is 't een kauw?

Valt een vliegje in de saus
bij de autochtone paus
met zijn authentieke pauw,
kom eens kijken, kom eens gauw!

Met de auto naar een schurk
voor een rauwe snotaugurk
met saucijsjes en taugé,
kauwen hoeft niet, dat valt mee.

Aureooltjes voor de sier,
vers gevlochten van laurier.
Als je flauwvalt in de sauna,
zegt de dokter: wat een trauma!

Krijgt de zoetekauw een klop,
trekt ie slechts een wenkbrauw op.
Zusjes willen wel eens snauwen,
krabben, nijpen en ook knauwen.

Nauwe aula en heraut,
dinosaurus, astronaut.


