DE HAAS EN DE SCHILDPAD

Luc Cielen

De haas die altijd razendsnel
Komt lopen over veld en laan

Die moest steeds lachen, o zo fel
Als hij de schildpad daar zag gaan.

"Jij beest, jij bent zo tergend traag,
Dat jij niet eens op weg moet gaan."
"Jij lacht, maar luister wat ik u vraag,
Ik ga met jou een wedstrijd aan.

Wij zullen lopen over ‘t veld

En zien wie het snelste daarin slaagt.
En ik durf te wedden om veel geld
Dat ik, de schildpad het snelste jaag."

De haas die lachte en zei : "Ja."
En weg was hij, heel vlug en rap.
De schildpad volgde hem na

En zette rustig stap voor stap.

De zon keek brandend naar omlaag
En moe werd onze vlugge haas :
"Och kom, ik rust wat bij de haag,
Die schildpad kan ik toch de baas."

Maar onze haas sliep veel te lang
En lager kwam nu reeds de zon.
Toen werd hij wakker en was bang
Dat die trage pad hem overwon.

Hij liep daarom met grote haast

En zag de pad reeds bij het end.

Die was wel traag, maar was er haast
Je kan wel denken hoe de haas nu rent.

Maar toch, de schildpad is hem voor
En zegt : "Zie je nu, wie dat er wint ?"
De haas zijn adem schier verloor

Hij had te snel gerend, te hard gesprint.
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