Een reeks omvat tien deeltjes van 32 blz., geillustreerd. Prijs per reeks :
100 fr.; per deeltje : 20 fr. Bij globale afname van tenminste 12 abon-
nementen kan telkens na ontvangst van een deeltje betaald worden.

De historische conirole van deze verhalen en van de illustratie beperkt zich
uiteraard tot het vermijden van grove vergissingen en verouderde voorstellingen
betreffende feiten, personen of toestanden, waarover een wetenschappelijke traditie
bestaat. Auteurs kunnen voor alle inlichtingen van redactionele aard zich wenden
tot de redactiesecretaris, de heer C. Verleyen, Lakenmakersstraat 249, Mechelen en
voor inlichtingen van historische aard tot de heer F. Smekens, Lodewijk Ontrop-
straat 6, Antwerpen.

Tekeningen : A. Panis Omslagontwerp : C. Overberghe
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WOORD VOORAF

Honderd jaar geleden wist men in Europa nog maar weinig af van Centraal
Afrika. Op dat ogenblik was zelfs nog niet bekend waar de bronnen van
de Nijl lagen.

Een van de ontdekkingsreizigers, die tot in het gebied van het huidige

Congo doordrongen, was de Engelse zendeling Livingstone. Hij vond er
een geheimzinnig land, waarvan de bewoners veel te lijden hadden van
de Arabische slavenbhandelaars.
. Toen men in 1870 geruime tijd zonder niewws was over Livingstone,
Stunrden twee Amerikaanse kranten Stanley uit om hem te zoeken. Stanley
(journalist en avonturier) slaagde erin, Livingstone op te sporen. Hij
maakte zelfs samen met hem een ontdekkingstocht.

Tot zover kun je de geschiedenis in dit boekje lezen. Stanley ging later
nog twee keer naar Ceniraal Afrika. Hij kreeg veel stenn van koning
Leopold 11 van Belgié. In 1885 werd Congo als onafhankelijke staat erkend
met Leopold 11 als koning. Later is Congo een kolonie van Belgic geweest.

Sedert 1960 is het land weer onafhankelijk,

De reizen van Livingstone en Stanley zijn dus ook voor de geschiedenis
van ons eigen land wel belangrijk geweest.
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1. LIVINGSTONE

Chitoka in Udjiji... Chitoka, marktdag, op het zandige plein bij
het wijde Tanganyikameer. Taterende, twistende en sjacherende
negers in veelkleurige lendendoeken krioelden er door elkaar. Uit
alle delen van het land waren ze gekomen. Vrouwen, uit de
omgeving van Udjiji, liepen gebogen onder de zware lasten van
gedroogde cassave * en aarden vaatwerk. Vooral die met de bruin-
rode, aarden potten hadden het erg druk. Ze klopten met hun
knokkels op de stenen buiken van hun koopwaar om te laten horen
dat er geen barsten in zaten. Kooplieden uit Boeroendi brachten
grote kruiken mee, vol dikke, roodachtige palmolie. Uit de zout-
moerassen van Uvinza en Uha voerden magere, langbenige negers
zout aan, netjes in schors en bladeren verpakt. Vissers uit Ukaranda
en Kaole ruilden hun vis tegen rode en blauwe kralen, die als
betaalmiddel dienst deden. Uit Ugoma en Boeroendi kwamen de
Wagoma en Warundi in hun slanke prauwen aangepaddeld. De
prauwen waren nieuw en sterk. Ze zouden ze verkopen voor veel
cassave, bananen, mooie kralen en prachtige lappen dure kleding-
stof. Arabieren van de verre zeekust liepen plechtig in hun lange,
witte gewaden door het gewoel, op zoek naar een gunstig koopje:

Aan de rand van het marktplein, in de schaduw van de brede
bladeren van een banaanboom, stond een blanke. Hij zag er erg
ziek en oud uit. Zijn rode jas en grijze broek waren erg gelapt en
hingen los om zijn vermagerd lichaam. De klep van een verschoten,
blauwe pet, wierp een schaduw over zijn ogen. Je kon niet zien of
ze blij of treurig stonden. Je zag alleen zijn sterke, rechte neus, zijn
gtijze bakkebaarden en de knevel boven zijn vtiendelijke mond.
Je zag ook wel de plooien en groeven, die ziekte en honger om die
mond getrokken hadden.

1 Cuassave : meel verkregen uit geperste wortels van maniok.



Gebogen, leunend op zijn wandelstok, keek hij naar de schreeu-
wende negerinnen, die hemel en aarde en al hun voorvaderen en
goden te hulp riepen om de degelijkheid van hun koopwaar te
bewijzen. Een vreemde man... De ,Rivierzoeker” noemden de
negers hem. Zijn naam was David Livingstone, de man over wie
heel de beschaafde wereld zich ongerust maakte... de man die
spoorloos in de onbekende binnenlanden van Afrika was ver-
dwenen, op zoek naar de geheimzinnige bronnen van de Nijl.

David Livingstone keek naar het bonte gewemel van het markt-
plein. Tenminste zijn ogen keken. Zijn gedachten waren ver weg,
ver over het reusachtige meer voor hem, ver in het prachtige land,
dat de negers Manyema noemden. Hij dacht aan precies zo'n markt-
dag, enkele maanden geleden in Nyangwe, een stad diep in Manye-
maland, aan de oever van de Lualaba. 15 juli 1871... Hij zou die
dag nooit vergeten. Reeds toen was hij ziek en erg verzwakt. Toch
wilde hij verder. Hij wou de rivier oversteken, verder doordringen
in dit onbekende land, waar nog geen blanke vo6r hem was geweest.
Hij wilde verder naar de bronnen van de Nijl zoeken. Ja, dat alles
wilde hij, maar... de inboorlingen weigerden prauwen te geven om
hem en zijn dragers over de stroom te brengen. Dugumbe, de
machtige Arabische handelaar, beloofde wel hulp. In werkelijkheid
stuurde hij zijn slaven onder de inboorlingen, om leugens over
Livingstone te vertellen : Livingstone was een groot tovenaar en
zou hen ziek maken, vertelden ze. Hij zou de sorgo?, de rijst, de
maniok 2 en de bananen doen verdorren; hij at mensenvlees... De
zwarten geloofden al die dwaze verzinsels, want had deze vreemde
mens de witte kleur van hun boze geesten niet? De Arabieren en
hun volgelingen zelf bleven steeds vriendelijk en behandelden hem
zelfs met eerbied. Spoedig zou hij hun ware aard leren kennen...

15 juli... een snikhete dag. Op het zandige marktplein van
Nyangwe waren wel 1500 mensen bijeen, bijna allemaal vrouwen.
De Manyema stelden er een eer in, nooit marktgangers lastig te

1 Sorge : een graansoort.
2 Maniok : een eetbare wortel, waaruit meel gemaakt wordt. Met zulk meel bakken

de negers platte koeken.
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vallen. Zelfs in oorlogstijd konden de vrouwen ongestoord door
vijandig gebied trekken om ,,chitoka” te houden.

Livingstone vond het dan ook eigenaardig, drie van de mannen
van Dugumbe met geweren te zien. Dat was helemaal tegen de
gebruiken in. Niemand mocht gewapend op de markt verschijnen.
Heel even had hij nog gedacht dat de Arabieren de gewoonte van
de bewoners van dit land niet kenden! Dan zag hij een van hen
ruzie maken over de prijs van een magere kip. Ook dat was nog
gewoon. Hij wilde al naar huis gaan, want de hitte was drukkend,
toen er plotseling twee schoten knalden. Even viel er een doodse
stilte en toen liepen de zwarten in dolle angst naar de beide uit-
einden van het marktplein. De drie Arabieren vuurden telkens weer
in de vluchtige menigte. Het ene uiteinde van het marktplein liep
uit op een smalle inham van de Lualaba. Daar lagen de prauwen
van de marktgangers op het strand. Daar ook wachtte hen een
andere groep gewapende mannen, die op hen vuurden. De inboor-
lingen sprongen gek van angst in hun boten, maar vergaten in hun
wilde angst de paddels. Meteen was de kreek vol onbestuurbare
prauwen, Veel vaartuigjes kantelden en zonken. De inzittenden
verdronken of krabbelden terug aan land, waar honderden negers
en negerinnen vochten om van de schietende Arabieren weg te
komen. Anderen trachtten zwemmend een eiland midden in de
rivier te bereiken. Na een tijd zag je een lange rij hoofden in het
water. Ze hadden niet op de snelle stroming gerekend en de rivier
nam de ongelukkigen mee, voorbij het eiland, verder... steeds
verder... tot ze niet meer zwemmen konden en stil onder water
verdwenen.

Aan de overzijde van de Lomami rezen witte rookpluimen in de
gloeiende, blauwe hemel. Daar brandden de mannen van Tagamoyo,
een vriend van Dugumbe, de dorpen plat. Ze vermoordden al wie
zich verzette en namen de vrouwen en kinderen gevangen. Zij zou-
den op de slavenmarkten verkocht worden...

,Balghere, geluk zij met u!” vleide een zeemzoete stem. Met één
ruk vlogen de gedachten van Livingstone van de bloedige markt-
dag in Nyangwe naar het vredige marktplein te Udjiji. De kleine
Arabier met de gemene vosseogen, die voor hem stond en voor
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was hij. Voor ontelbare negers had hij de goede dingen van zijn
geloof, het christelijk geloof, gepredikt : elkaar liefhebben, elkaar
helpen, medelijden hebben met de zwakken... Ontelbare zwarte
mensen hadden vertrouwen in hem en waren met hun zorgen en
ziekten bij hem gekomen. Nooit kwamen ze vergeefs. Zendeling,
geneesheer, ontdekkingsreiziger, geleerde... En de laatste jaren,
vurige strijder tegen de schandelijke slavenhandel.

Stap... stap... stap... Hij hoorde de plof van zijn zware schoe-
nen in het rode zand. En hij dacht aan de voeten van die arme

1 Livingstone was een protestants geestelijke,
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zou ontbreken. Dan bleef er niets meer over dan eten te vragen
aan de Arabieren of... te verhongeren. Livingstone bleef staan en
keerde zich om. Tussen de palmbomen door glansde het meer en
ver weg aan de overzijde lagen de Ukarambabergen en daarachter
het grote, onbekende land, waarin hij dacht de bronnen van de
Nijl te zullen vinden. Hij had het vreemde gevoel dat hij in dit
land, achter de bruine bergen, zou sterven.










































